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Kerkdiensten

ho=kinderoppas . Zondag 2 november Zondag9november Zondag 16 november Zondag23 november Zondag 30 november

ADRIAEN
JANSZKERK
Kasteelweg 50

10.30 uur: ko + kn
ds. Hans Schaap

1030 uur: ko +tn
ds. Hans Schaap

1030 uur: ko +kn
ds. CorBert de Rooi

10.30 uur: ko + kn
ds. Hans Schaap

Laatste zondag
kerkelijk jaar

10.30 uur: ko
ds. Hans Schaap

1e Adventszondag

PELGRIMSKERK
Reyerdijk 51

10.00 uur: ko+ kn

10.00 uur: ko + kn

ds. D. van VreeswijK ds. G. Lock

Samendienst
20.00 uur Wo 5-11
Dankdag

10.00 uur: ko +kn
ds. D. van Vreeswijk
Heilig Avondmaal

10.00 uur: ko + kn
ds. D. van Vreeswijk
Laatste zondag
kerkelijk jaar

10.00 uur: ko + kn
ds. D. van Vreeswijk
Samendienst

GROENE TUINKERK
Groene Tuin 353

10.00 uur:

Ds. J.H. Langelaar
Zendingszondag
Collecte: Zending +
KerkelijkeActiviteiten

10.00 uur

Ds. 5. Kurtzahn
Heilig Avondmaal
Collecte: Kerk in
actie + Diaconaat

10.00 uur
Ds. mw. K. Broos

Collecte: Kerk

10.00 uur:

Ds. 5. Kurtzahn
Eeuwigheidszondag
m.m.v "de Zaaiers"
Collecte: Kerk

10.00 uur:
Dhr. G. Heester
1e advent

Collecte: Diaconie

Nw. SONNEBURGH

10.00 uur:

dhr. J. Bos

15.00 uur Wo 5-11
Ds. D. van Vreeswijk

10.00 uur:
dhr. A.A. Hofland

10.00 uur:
dhr. J. Anninga

10.00 uur:
ds. G.J. van Beek
wv.b. H.A.

10.00 uur:
ds. E. van Rooijen
Heilig Avondmaal

10.30 uur: 10.30 uur: 10.30 uur:
MEERWEIDE Dhr. Boot Ds. H.P. Hummel Ds. C.L. de Rooij
MAASSTAD 10.00 uur: 10.00 uur: 10.00 uur: 10.00 uur: 10.00 uur:
Ziekenhuis, Dhr. Emile Boley Mw. Desiree van Dhr. Alex Olsen Dhr. Ad Besems Mw. J. van Bockel
Maasstadzaal Allerzielen der Hijden Boeddhistische Advent

Geestelijk Verzorger bijeenkomst

11.00 uur:
SMEETSLAND C.AH.van der

Waal
Predikanten Geestelijk verzorgers Kerkelijk werker

Groene Tuinkerk +
Kerk aan de Maas

Ds. Stephan Kurtzahn

06-44 2273 30

stephankurtzahn@kpnmail.nl

Adriaen Janszkerk
Ds. J. Schaap
010-3040233
06-36 43 83 98

schaapherder76@outlook.com

Pelgrimskerk
Ds. D. van Vreeswijk
06-1963 61 26

ds.dirkvanvreeswijk@
kerkinijsselmonde.nl

Meerweide

Vacant

Smeetsland
Debbie Schrader

Mw:. Karin Bos

\ ._ karin.bos@aafje.nl

Sonneburgh,

locatie Ravenswaard

Dhr. Johan Bos
06-500 20692

dschroder@aafje.nl

johan.bos@sonneburgh.nl

Groene Tuinkerk

Mw. M. van Weerden

06 - 140 509 68

groenetuin.kerkelijk@gmail.co

Contact pastoraat

Adriaen Janszkerk
Ferdy van Mastrigt

06 - 36541515

Pelgrimskerk

Mw. Louise den Hartog

06-497473 56

pastoraat@kerkinijsselmonde.nl




Van de redactie

Dankbaarheid is geen vluchtige
emotie maar een levenshouding die
de manier waarop we de wereld zien
fundamenteel verandert. In de
Bijbelse traditie is dankbaarheid zowel
religieuze plicht als geestelijke
praktijk: het is een antwoord op
ontvangen genade, een stille erkenning
van afhankelijkheid en tegelijk een
kracht die gemeenschap en recht
herstelt.

Dankbaarheid is zo een brug tussen
herinnering en verwachting:
herinnering aan wat gegeven is,
verwachting van wat blijft komen.

Dankbaarheid verandert perceptie en
praktijk; ze herstelt relaties met God
en medemensen en stimuleert
rechtvaardig omgaan met ontvangen
zegen.

Wie dankbaar leeft, bouwt aan een
wereld waarin mensen verbinden in
plaats van vervreemden.

Praktische vormen van dankbaarheid
= Gebed en lofzang:
Eenvoudige, regelmatige momenten
van dank in gebed of zang ordenen
de dag rond erkenning en geven
ritme aan geestelijk leven.

» Herinnering en verhalen delen:
Het vertellen van bevrijdings- en
dankverhalen in gezin en gemeente
houdt geschiedenis levend en
versterkt collectieve dankbaarheid.

Veel leesplezier in deze editie

5

Een hartelijke groet,

Gerrit Buizer
redactielid

\,

Wij kunnen altijd kopij gebruiken. Heeft u
iets leuks te melden of wilt uin een van
de rubrieken? Mail dit dan naar
kerkblad.ajk@kerkinijsselmonde.nl.
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l:c';lt geeftino bestaan,
met vertrouwen voort doet gaan:
hoor en aanvaard onze dank.

Uit: Voor onderweg 101 schriftliederen
Tekst: Henk Jongerius en Jan Raas



Overdenking

Dankbaarheid: een levenshouding die alles verandert

“Wees in alles dankbaar. Want dat is de wil van God in Christus Jezus voor u.”— 1 Thessalonicenzen 5:18

Dankbaarheid. Een woord dat we vaak horen, zeker in de kerk. We zingen erover, bidden ervoor, spreken het uit bij het
avondmaal of na een genezing. Maar wat betekent het werkelijk om een leven van dankbaarheid te leiden? En hoe
kunnen we dankbaar zijn, ook als het leven moeilijk is?

In deze overdenking willen we samen stilstaan bij de kracht van dankbaarheid. Niet als een oppervlakkige beleefdheid of
een tijdelijke emotie, maar als een diepe, geestelijke levenshouding die ons verbindt met God, met elkaar en met
onszelf.

1. Dankbaarheid als antwoord op genade

Dankbaarheid begint bij genade. Alles wat we hebben - ons leven, onze adem, onze vergeving, onze hoop — is een gave
van God. In een wereld die vaak draait om verdienen, presteren en vergelijken, herinnert dankbaarheid ons eraan dat we
leven van wat we ontvangen, niet van wat we zelf tot stand brengen.

De Bijbel staat vol met oproepen tot dankbaarheid. Niet als een plicht, maar als een natuurlijk gevolg van Gods
goedheid. Denk aan de psalmen: “Loof de HEER, mijn ziel, en vergeet niet één van Zijn weldaden” (Psalm 103:2). Of aan
Paulus, die in zijn brieven telkens weer dankt - zelfs vanuit de gevangenis.

Dankbaarheid is het hart van aanbidding. Het is de erkenning dat God goed is, ongeacht onze omstandigheden. Het is
het besef dat we, ondanks onze gebrokenheid, geliefd zijn en gedragen worden.

2. Dankbaarheid in moeilijke tijden

Maar hoe zit het met dankbaarheid als het leven pijn doet? Als we verlies ervaren, ziekte, eenzaamheid of zorgen?

Is het dan niet hypocriet om dankbaar te zijn?

Juist dan krijgt dankbaarheid een diepere betekenis. Niet als ontkenning van het lijden, maar als verzet tegen wanhoop.
Dankbaarheid is dan geen gevoel, maar een keuze. Een daad van geloof.

Corrie ten Boom, die de verschrikkingen van een concentratiekamp overleefde, schreef ooit: “Dankbaarheid is het
geheugen van het hart” In de donkerste nachten van haar leven koos zij ervoor om God te danken — voor kleine dingen,
voor overgebleven Bijbelverzen, voor de aanwezigheid van haar zus. Niet omdat het makkelijk was, maar omdat het
haar ziel levend hield.

Dankbaarheid opent onze ogen voor het licht, zelfs als de duisternis om ons heen is. Het helpt ons om te zien wat er nog
wél is, in plaats van wat er ontbreekt.

3. Dankbaarheid als geestelijke oefening

Dankbaarheid groeit door oefening. Net als gebed, Bijbellezen of stilte is het een discipline die we kunnen ontwikkelen.
Hoe?

Begin klein: Schrijf elke dag drie dingen op waarvoor je dankbaar bent. Niet alleen de grote zegeningen, maar ook de
kleine: een kop warme thee, een glimlach, een lied dat je raakte.

Spreek het uit: 7eg "dank je wel” tegen mensen om je heen. Laat merken dat je hun aanwezigheid of hulp waardeert.
Bid met dank: Begin je gebed niet met je zorgen, maar met dankzegging. Het verandert je perspectief.

Herinner je verleden: Kijk terug op momenten waarop God je droeg. Dankbaarheid groeit als we ons herinneren wat Hij
al heeft gedaan.

Door deze oefeningen wordt dankbaarheid geen incidentele reactie,

maar een levenshouding. Vet dank ot
et dank aan coplio!

Marjan van Weerden

I
Een manier van kijken, denken en leven! Kerkelijk werker




Puzzelen en lezen

Horizontaal

1 Monotheistische religie 10 Grote uil 11 Open plek in een bos
12 Symbool voor neodymium 13 Nummer (afk.) 14 Schrijver
van 'De drie musketiers’ (1802-1870) 15 Oosters hoofddeksel
17 Insect 18 Een zekere 19 Stad in Italié 20 Bisdom van de
Mederlandse rooms-katholieke kerkprovincie 22 Plaaggeest
24 Wiel 25 Loofboom 26 Islamitische geestelijke 28 Middag
31 Durf 33 Zacht en vettig 36 Deel van India 37 Dier dat in de
Hebreeuwse Bijbel vaak geofferd wordt 39 Hooghartige
houding 40 Effen 41 Dans van Chubby Checker 42 Niet verder
dan 44 Kunsttaal zoals Esperanto 45 Perfecte opslag bij volley-
bal of tennis 46 Punctueel 48 Namelijk (afk.) 50 Symbool voor
titaan 51 Lof die iemand toekomt 52 Aantal vruchten van de
Heilige Geest valgens Galaten 5:22-23 54 Omhoog.

Verticaal

1 Geloofsbelijdenis 2 Thans 3 Symbool voor rodium 4 Positief
geladen deeltje 5 Europeaan & Goudland 7 Uitroep 8 Half
slapen 9 Het hartstochtelijk streven naar een persoonlijke
vereniging van de ziel met God 16 Savannedier 21 Woensdag
5 november 2025 23 Vbér de middag (Lat. afk.) 27 Chinese
leider (1893-1976) 29 Loofboom 30 Streng godsdienstig 31 De
zee betreffend 32 Onderscheiding 34 Eiland in de Middelland-
se Zee 35 Voedsel 36 Zoals de Oude Kerk in Amsterdam of de
Grote Sint-Laurenskerk in Alkmaar 38 Onze-Lieve-Viouw
43 Groep van acht musici 47 Voorkeur 49 Hit van The Cats
53 Internetextensie van Griekenland.

zaterdag Handedingen 20,1-12
rondag Handelingen 20,13-24
maandag Handelingen 20,25-38
dinsdag | 4- Psalm 76 Bijbelleesrooster november
woensdag Lucas 19,1-10
donderdag Lucas 19,11-28
vrijdag Handelingen 21,1-14
zaterdag Handelingen 21,15-26
zondag Handelingen 21,27-36
maandag Handeiirien 21,37-22,16
dinsdag Handelingen 22,17-29
woensdag Lucas 19,4148
donderdag Lucas 20,1-8
vrijdag Lucas 20,9-19
zaterdag - Lucas 20,20-26
ondag Lucas 20,27-40
maandag - Lucas 20,41-21.4
dinsdag Handelingen 22,30-23,11
woensdag Handelingen 23,12-22
donderdag Handelingen 23,23-35
vrijdag Handelingen 24,1-9
zaterdag Handelingen 24,10-21
zondag - Handelingen 24,22-27
maandag Lucas 21,5-19
dinsdag Lucas 21,20-38
woensdag Handelingen 25,1-12
donderdag - Handelingen 25,13-27
vrijdag Handelingen 26,1-18
zaterdag Handelingen 26,19-32
zondag Psalm 85




In deze serie artikelen wordt iedere keer een bijbelboek uitgelicht. Met behulp van de Al applicatie Copilot is een samenvatting

gemaakt en wordt een korte toelichting gegeven.

Het boek 2 Koningen vormt samen met 1 Koningen één
doorlopend verhaal over de koningen van Israél en Juda.
Het boek beslaat een periode van ongeveer 300 jaar, van
de dood van koning Achab tot de Babylonische
ballingschap. Het is een dramatisch verslag van geestelijke
verval, politieke intriges, profetische oproepen en
uiteindelijk nationale ondergang.

Hoofdstukken 1-13: Elia en Elisa

Het boek begint met de |aatste dagen van de profeet Elia,
die koning Ahazia van Israél confronteert met zijn
afgoderij. Elia wordt opgenomen in de hemel, en zijn
opvolger Elisa neemt zijn profetische taak over. Elisa
verricht vele wonderen: hij geneest water, vermenigvuldigt
olie en voedsel, wekt een jongen uit de dood en geneest
de Syrische generaal Naaman van melaatsheid. Deze
verhalen tonen Gods genade en macht, zelfs in een tijd van
afvalligheid.

Hoofdstukken 14-17: Verval van Israél

De koningen van het noordelijke rijk Israél blijven afgoden
dienen. Ondanks waarschuwingen van profeten blijft het
volk hardnekkig ongehoorzaam. Uiteindelijk wordt
Samaria, de hoofdstad van Israél, veroverd door de

Tekst: Annet de Ruiter

Assyriérs. Het volk wordt in ballingschap gevoerd - een
directe gevolg van hun afkeer van God.

Hoofdstukken 18-25: Laatste dagen van Juda

In Juda wisselen goede en slechte koningen elkaar af.
Hizkia en Josia zijn lichtpunten: zij proberen hervormingen
door te voeren en het volk terug te brengen tot God. Maar
Juda volgt uiteindelijk dezelfde weg als Israél. De
Babyloniérs onder koning Nebukadnezar verwoesten
Jeruzalem en de tempel, en voeren het volk weg in
ballingschap. Het boek eindigt met een glimp van hoop:
koning Jojachin wordt vrijgelaten uit de gevangenis in
Babel.

Thema's

- Gehoorzaamheid aan God: De koningen worden
beoordeeld op hun trouw aan de Heer. Afgoderij leidt tot
rampspoed, terwijl gehoorzaamheid zegen brengt. Dit is
het centrale beoordelingscriterium in het boek.

- De rol van profeten: Profeten als Elia en Elisa zijn de
spreekbuizen van God. Zij roepen op tot bekering,
verrichten wonderen en confronteren koningen met hun
zonden. Hun aanwezigheid onderstreept Gods
voortdurende betrokkenheid bij Zijn volk.

- Gods geduld en oordeel: God toont geduld en genade,
maar uiteindelijk komt het oordeel. De ballingschap is
geen willekeurige ramp, maar een gerechtvaardigde
consequentie van langdurige ongehoorzaamheid.

Symboliek en theologische betekenis

» Elia’s hemelvaart symboliseert Gods macht en de
overgang van profetische autoriteit naar Elisa. Het is ook
een voorafschaduwing van Christus’ hemelvaart.

- De mantel van Elia staat symbool voor de overdracht van
geestelijke kracht en roeping.

- De wonderen van Elisa tonen Gods zorg voor het gewone
volk, en zijn macht over leven, dood en natuur.

= De verwoesting van de tempel is theologisch gezien het
dieptepunt: het huis van God wordt vernietigd, wat duidt
op een verbondsbreuk.

Het boek laat zien dat God niet alleen betrokken is bij
religieuze rituelen, maar ook bij politieke en sociale
structuren. Zijn wil is bepalend voor het lot van naties.

Historische en Culturele Context

2 Koningen speelt zich af in een tijd van grote politieke
instabiliteit. Na Salomo'’s dood valt het rijk uiteen in Israél
(noord) en Juda (zuid). Beide koninkrijken hebben te
maken met interne conflicten en externe dreigingen,
vooral van Assyrié en Babylon. Archeologische vondsten
bevestigen veel van de beschreven gebeurtenissen, zoals
de val van Samaria (722 v.Chr.) en Jeruzalem (586 v.Chr.).

De culturele context toont een samenleving waarin religie,
politiek en profetie nauw verweven zijn. Koningen worden
niet alleen beoordeeld op hun militaire of bestuurlijke
prestaties, maar vooral op hun trouw aan de God van Israél.

Slotgedachte

2 Koningen is geen eenvoudig geschiedenisboek. Het is
een theologisch doordacht verslag dat ons oproept tot
trouw, gehoorzaamheid en vertrouwen op God. Het laat
zien dat leiderschap zonder Gods richtlijnen leidt tot
verval, maar dat er altijd ruimte is voor bekering en hoop.

“Doe wat God, de Heer, van je wil. Ga de weg die Hij je wijst.” — 1 Koningen 2:3




Meewerken aan herstel toeslagenaffaire
In de afgelopen jaren heb ik als voorganger in uw gemeente van de Groene Tuinkerk enkele diensten mogen leiden.
Graag vertel ik u daarom over het vrijwilligerswerk dat op mijn pad gekomen is.

Sinds dit jaar werk ik als luisterend schrijver voor de Stichting Gelijkwaardig Herstel. Dat is de stichting die indertijd
door prinses Laurentien is opgezet voor de gedupeerden van de toeslagenaffaire. Voorzitter van de Raad van toezicht
is Gert-Jan Segers.

Wat houdt dit werk in?

Gedupeerden kunnen zich aanmelden bij de stichting om hun verhaal te laten opschrijven. Dit schrijven gebeurt door
vrijwilligers, zogenaamde luisterende schrijvers. Want het gaat hier vooral om het luisteren naar de ervaringen van
deze gedupeerde mensen, vooral vrouwen. Een open, luisterende en niet-cordelende houding is dan ook een vereiste
om het verhaal van deze mensen recht te deen.

Bij de drie vrouwen van wie ik tot nu toe het verhaal heb opgeschreven, heb ik gemerkt hoe belangrijk het is dat zij
gehoord worden. Dat zij nu zelf kunnen vertellen wat het met hen heeft gedaan, en hoe het tot op de dag van
vandaag nog doorwerkt; in hun persoonlijk leven, in hun gezin en in hun beroepsleven (deze vrouwen hebben door
de affaire vaak niet de mogelijkheid gehad om een opleiding te volgen of af te ronden). De onrechtvaardigheid van
het hele gebeuren werkt nog steeds door in het leven van de vrouwen en de kinderen. Dat kan geld nooit
goedmaken. Maar dat ze het kunnen vertellen, soms voor het eerst het hele verhaal kunnen vertellen, maakt hun last
wat lichter.

Veel van de gedupeerden wonen in de stad Rotterdam of nabije omgeving. Er zijn daarom in deze regio nog
honderden mensen die wachten op een gesprek. En het traject sleept al zo lang voort....

Daarom zoekt de stichting nieuwe luisterend schrijvers.

Voelt u zich geroepen, kunt u goed luisteren en een samenhangend verslag schrijven (hiervoor is een heel goed en
duidelijk format in de digitale omgeving van de stichting), dan roep ik u op om u aan te melden.

Meer informatie vindt u op de website van de stichting https://www.gelijkwaardigherstel.nl/luisterend-schrijvers

met vriendelijke groet,
Marianne Pieterse

Advertentie

g TIMMERMAN NATUURSTEEN

Nieuwerkerk (Zeeland),
Grafgedenkstenen Hellevoetsluis, Rotterdam,
Berkel en Rodenrijs, Goes
Traditioneel en eigentijds
In alle prijsklassen Nieuwe Crooswijkseweg 66b
Natuursteen of glas/RVS 3034 PS Rotterdam
Deskundig advies telefoon 010-4136910

TIMMERMAN-NATUURSTEEN.NL



Kunst en het verhaal

De genezing van de 10 melaatsen

Beeldmeditatie
Dries van den Akker te Echternach.

bron: Beeldmeditaties.nl

Dankbaarheid na de genezing van de 10 melaatsen.
Naar Lucas 17,11-19

De kunstenaar heeft het verhaal van vandaag
uiteengelegd in twee scénes die allebei precies de helft
van de afbeelding uitmaken. De linker helft wordt in
beslag genomen door een bouwsel, een dorp zegt het
verhaal. Rechts staan de tien melaatsen, herkenbaar aan
de rode huiduitslag op hun lijf. Zij blijven op grote
afstand staan en roepen naar Jezus: “Heer, ontferm U over
ons.” De kunstenaar geeft hun gebed weer doordat zij
hun handen smekend naar Jezus uitstrekken. Links staat
Jezus, herkenbaar aan de nimbus rond zijn hoofd met een
kruis erin. Achter hem: een leerling. Ongetwijfeld Petrus,
want volgens de traditie had hij grijswit haar dat op zijn
verder kale schedel geschoren was in de vorm van een
krans.

Jezus is gekleed in een groene tuniek over een wit
onderkleed. Hij heeft zijn hoofd iets voorover gebogen in
de richting van de melaatsen. In de linkerhand houdt Hij
een boekrol vast: het evangelie dat Hij verkondigt. Met
zijn rechterhand maakt Hij het gebaar van de zegen en
het onderricht. Zijn gebaar is onderricht. Het maakt de
boodschap van de boekrol concreet. Het zegt dat Gods
zegen genezing betekent.

De eigenlijke genezing wordt door de kunstenaar niet
afgebeeld. In de rechterhelft van zijn afbeelding toont hij
ons hoe slechts één van de genezen melaatsen
terugkeert en Jezus bedankt. We staan niet meerin een
dorp, maar in het open veld, geaccentueerd door de

groene kleur van de achtergrond.

Jezus is nagenoeg op dezelfde manier afgebeeld als op de
linkerhelft. Ook hier kijkt Petrus over zijn schouder mee.
Bij Jezus zien we dezelfde kleding, nimbus, houding van
het hoofd en zegenende rechterhand. Echter, nu heeft Hij
in de linkerhand niet een boek; de uitgestrekte
linkerhand is leeg. Is het een gebaar in de richting van de
negen anderen van wie we nog juist de laatste uit het
beeld zien verdwijnen? Dan zou het een illustratie zijn bij
het woord van Jezus: “Zijn niet alle tien gereinigd? Waar
blijven dan de negen anderen? Is er niemand
teruggekeerd om aan God eer te brengen dan alleen
deze vreemdeling?” Die vreemdeling is volgens het
verhaal een Samaritaan. Samaritanen werden door de
orthodoxe gelovigen van hun tijd beschouwd als onrein.
En uitgerekend die ene komt bedanken.

De kunstenaar heeft op subtiele wijze zijn genezing
benadrukt. Aan zijn witte kapsel en baard herkennen in
hem de melaatse die op de linker afbeelding vooraan
stond. Hij is verlost van zijn huiduitslag. En... hij draagt
een broek. Hij hoeft niet langer zijn bovenbenen tot zijn
schaamte ontbloot te laten.

Tot slot merken we op dat de mannen die uit beeld
verdwijnen ook geen huiduitslag meer vertonen. Ze zijn
en blijven genezen, ook als ze niet komen bedanken.
Dit moment van ondankbaarheid zal Hij beschouwen als
leerschool. Niet de straf voor ondankbaarheid zal het
laatste woord hebben, maar genezing en ontferming.

Tekst: Gerrit Buizer
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Sir Cliff Richard deel 1
Deze maand gaat het over de beroemde zanger en
acteur Cliff Richard.

Op 14 oktober 1940 werd Harry Roger Webb geboren in
het King's George Hospital in Lucknow in India. Zijn
ouders heetten Rodger en Dorothy en hij had 3 zussen.
Het gezin verhuisde naar Carshalton in Engeland.

Hij noemde zich Cliff Richard sinds 1958. In 1995 is hij
geridderd en werd zijn artiestennaam ook zijn echte
naam.

Hij trad op met The Drifters niet wetende dat er in
Amerika al een populaire groep met die naam was. Ze
veranderden de naam in The Shadows en begeleidden
Cliff Richard tot 1969.

Zijn eerste single In 1958 heette Move it. Het was de
b-kant van een cover Schoolboy crush, maar Radio
Luxemburg koos om de b-kant te draaien en het kwam
op de 2e plaats in de hitlijsten terecht in Engeland. Hij
werd meteen de Britse Elvis Presley genoemd die al
eerder populair was.

Hoewel hij als Anglicaan gedoopt was, was hij niet
gelovig. In 1964 werd hij een actieve overtuigd
evangelische christen. Het geloof is een belangrijk
aspect van zijn leven geworden en het heeft zijn carriére
op verschillende manieren beinvioed.

Aanvankelijk vond hij dat hij moest stoppen met het
rock'n roll imago en wilde hij leraar worden. Maar
evangelische christelijke vrienden raadden hem aan zijn
carriére niet op te geven. Kort daarna trad hij op met
christelijke groepen en nam hij openlijk christelijk
materiaal op, maar ook in het seculiere circuit bleef hij
concerten geven met The Shadows. In 1966 trad hij bij
de bekende evangelist Billy Graham op.

o

Langzaam maar zeker bracht hij een evenwicht aan
tussen zijn geloof en werk waardoor hij een van de
populairste zangers werd van de jaren '60.

Bij aangekondigde concerten van Cliff stond altijd wat hij
zou zingen, zodat bezoekers zouden kunnen kiezen naar
welk concert ze zouden gaan: evangelische of rock'n roll

en popmuziek.

Hij deed twee keer mee met het Eurovisie songfestival, in
1968 en in 1973, met respectievelijk Congratulations en
Power to all our friends werd hij tweede en derde.

Hij was de enige artiest die in de jaren '50 tot en met '00
in de hitparade stond. En ook vaak op nummer 1 met
een kersthit zoals Saviours day, Mistletoe and wine en
The Milennium prayer.

Ook speelde hij mee in 13 films, waarvan de bekendste
Serious chance, The young ones, Summer holiday,
Wonderful life en Finders keepers zijn.

Daarnaast had hij 5 tv-series. The Cliff Richard Show was
de eerste en werd uitgezonden van 1960 tot en met
1963. Er was zelfs in 2022 nog een Kerstspecial met CIiff.

Zijn begeleidingsgroep The Shadows werd bekend door
instrumentale muziek en had heel veel hits, waarvan
Apache de bekendste was. Ook zij gingen later zingen
en deden ook mee aan hef songfestival met Let me be
the one.

Cliff Richard is nooit getrouwd geweest. Volgende
maand volgt er meer over zijn christelijke muziek.

Ronald van Pelt
ronaldvanpelt1959@gmail.com

Advertentie
) VANDERWIEL

Uw woning in omgeving
Rotterdam verkopen?

Bel dan met
Jan-Willem van der Wiel

Van der Wiel Makelaardij
L, 010-497 84 41

& www.awielmak.nl = info@wielmak.nl

Q Bredencord 2, Rotterdam



Natuurbegraven op onze begraafplaats: een nieuw stukje rustin het groen

Op onze begraafplaats aan de Benedenrijweg 489 wordt hard gewerkt
aan een bijzonder nieuw gedeelte: een terrein voor natuurbegraven. Naar
verwachting zal dit deel van de begraafplaats aan het eind van ditjaarin
gebruik worden genomen.

Natuurbegraven is een manier van begraven waarbij de overledene wordt
toevertrouwd aan de aarde, midden in een stukje natuur. Er wordt
gekozen voor een eenvoudige, natuurlijke rustplaats zonder stenen of
grafmonumenten, maar met ruimte voor rust, eenvoud en stilte. De natuur mag haar
werk doen. Een bescheiden houten gedenkteken of coordinaatmarkering is vaak het
enige dat aangeeft dat hieriemand ligt begraven.

SCHETSONTWERP PROJECTGEBIED NATUURBEGRAAFPLAATS:

Voor de begraafplaats van onze gemeente is dit een waardevolle toevoeging. We willen
hiermee een plek bieden die aansluit bij de wens van steeds meer mensen om hun
laatste rustplaats te vinden in de natuur, in eenvoud en verbondenheid met Gods
schepping. Tegelijk blijft het een plek waar nabestaanden terechtkunnen voor
herinnering en troost.

De werkzaamheden zijn in volle gang; de bomen en beplanting zijn
inmiddels aangebracht. De komende maanden wordt de laatste hand aan
dit gedeelte gelegd, met respect voor het bestaande groen. Aan het eind
van het jaar hopen we dit nieuwe deel officieel in gebruik te nemen.

e - l
Kom gerust eens een kijkje nemen! B

BEGRAAFPLAATS

ROTTERDAM
115SELMON DE

Voorvragen of belangstelling kunt u contact cpnemen met Cor Vink,
beheerder van de begraafplaats.

Namens het bestuur
Harro den Hartog, Bastiaan de Ruiter, Hans Gorter
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Gedichten

In deze rubriek plaatsen we elke editie mooie gedichten van gemeenteleden.
Deze keer een gedicht via Hanneke Bosschaart.

Ik maakte, creéerde, Op jou regent Mijn zegen,
Ik raakte, formeerde In voor en in tegen,
En blies jouw begin Mijn plan leidt jouw wegen,
Mijn adem in. Dichtbij zal Ik zijn.
Jouw leven geweven. Om jou te omringen,
Met liefde omgeven, Je huilen, je zingen,
Om te zijn wie je bent, Want jij bent mijn kind,
Ten diepste gekend. Door Mij bemind

En Ik laat niet los

Heeft u ook een mooi gedicht gemaakt? En wilt u dit delen met ons? Mail het dan naar kerkblad.ajk@kerkinijsselmonde.nl



VANUIT DE GROENE TUINKERK

Uit de gespreksgroep Prediker

Inmiddels zijn wij een aantal keren bij elkaar geweest voor
de bespreking van het bijbelboek Prediker. Prediker is
voor velen een fascinerend en deprimerend boek
tegelijk. Prediker worstelt met de zin van het leven en
constateert dat het niets uitmaakt of wij nu wijsheid
verwerven of alleen maar materiéle behoeftes
bevredigen. Alles lijkt absurd of leegte te zijn. Op
menigeen komt het erg negatief over dat Prediker het
leven als zinloos lijkt te zien. Tegelijkertijd ontdekken wij
dat in de zoektocht van Prediker ook hoop en vertrouwen
ontwaakt. Niets gaat verloren in dit universum. Ook als
een mens sterft zal deze doorgaan met leven in welke
vorm dan ook. Sommige mensen zien in de worstelingen
van Prediker ook de worstelingen van ons allemaal.
ledereen wordt met zinvragen geconfronteerd en soms
lijkt God ver weg te zijn. En toch schuilt er volgens het
bijbelboek Prediker een verborgen zin achter het
leven....

Quartet zingt koralen uit het

Weihnachtsoratorium

De kerkdiensten van zondag 7 (Kerk aan de Maas) en 14
december (Groene Tuinkerk) zullen door een
zangkwartet muzikaal omlijst worden. Daarin worden
koralen uit het Weihnachtsoratorium van Johan
Sebastian Bach ten gehore gebracht. In het Quartet
zingen Anne Chadwick, alt, Karin de Rooij, sopraan,
Hans Luijendijk, tenor en Stephan Kurtzahn, bas.

Beide diensten beloven mooie vieringen te worden.

Concertviering In Kerk aan de Maas

Op zondagavond, 7 december, zal er in de Kerk aan de
Maas een kerstconcertviering plaatsvinden. Daarin
worden bekende kerstliederen gezongen door koor en
solisten en zal er veel samenzang zijn met de gemeente.
Deze muzikale avond wordt omlijst door poézie en proza
die de gedachte van Kerstmis verbeelden. Deze worden
door verschillende mensen uit onze gemeente gelezen.

Groene Tuinkerk

Groene Tuin 353, lJsselmonde

Aan deze viering met kaarslicht zullen meewerken: het
Delfshavenskoor, een fluitiste en een
professionele zangeres.

Verdere informatie zal nog volgen.

Ds. Stephan Kurtzahn.

Eeuwigheidszondag 23 november

In het afgelopen jaar en in een verder verleden namen wij
afscheid van mensen die ons dierbaar waren, mensen die
wij missen in ons leven en voorgoed meedragen in ons
hart.

Met eerbied gedenken wij hen die gestorven zijn,

Wij danken voor hun leven,

VOOr wie zij waren voor ons

en voor de wereld.

Mens waren zij, schepping naar Gods beeld.

Met liefde gedenken wij hen die gestorven zijn.
Wij mogen hen geborgen weten

in de eeuwige liefde van God,

begin en einde, dragende grond,

God die de tranen droogt en leven geeft.

Voor wie dat wil is er zondag 23 november - de laatste
zondag van het kerkelijk jaar — gelegenheid om daarbij
stil te zijn, hen te gedenken en in Gods licht te zien.

Er is medewerking van het koor "de Zaaiers" o.l.v. Karin de
Rooij. De namen van degenen die het afgelopen jaar zijn
gestorven zullen worden voorgelezen, tegelijkertijd
wordt voor hen vanaf de paaskaars een lichtje ontstoken.
In deze dienst mag u het gedachtenissteentje in
ontvangst komen nemen. Ook is er gelegenheid voor
ieder die in de dienst aanwezig is om zelf een kaarsje aan
te steken.

Met eerbied gedenken wij dit jaar:
Dhr. A.R. de Kwaadsteniet

Mw. G.L. Schreurs - Schraa

Mw. M.J. van Strien - Kleingeld

Mw. A. van den Akerboom - Koetsier
Mw. M.E. Fisscher - Ehrat

Dhr. J. Jumelet

Mw. A. Klop — van de Giessen

Mw. W.J. Jongenotter - Bravenboer

Mw. K. Baris

Met een vriendelijke groet,
Marjan van Weerden, Kerkelijk werker
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SING INN IN DE KERK AAN DE MAAS. \ "-";J
Op woensdag 3 December van 13.30 tot (1? (é“j
15.45 uur is er weer een 5ing Inn in de

Kerk aan de Maas, Pretoriusstraat 56 (Bolnes).

De opzet is: een kort rondje koffie, zangprogramma met
pauze en voor wie wil een drankje na.
Thema is in december “vol verwachting........"
Koorervaring is helemaal niet vereist: het gaat om samen
zingen en plezier!

Er is ruimte voor toelichting door de begeleiders

(Jan van der Meer, Wim & Ria Keijzer) en voor wat opkomt
bij deelnemers.

Aanmelden is niet nodig en deelname is gratis.

(al staat er wel een pot voor vrije giften).

Wil je meer weten? Bel met 06 50 22 82 50.

We zien u/jou graag.

Hartelijke groet, Ria Keijzer,
ria.keijzer@casema.nl

Kerkblad "Kerk aan de Maas’ per mail ontvangen:
Gemeenteleden van de Groene Tuinkerk die het kerkblad
van Bolnes, Kerk aan de Maas, graag per mail willen
ontvangen, kunnen een berichtje sturen aan:
wil.wendrich@planet.nl

Oock het Activiteitenboekje dat deze maand uitkomt, kunt
u per mail ontvangen. Laat het ons maar weten.

Samen aan Tafel op vrijdag 21november in de Kerk
aan de Maas

Gemeenteleden en gasten uit de buurt, ook gemeente-
leden en gasten van de Groene Tuinkerk zijn welkom! De
maaltijd wordt bereid door Marianne Molendijk en Theo
Postema, daarin bijgestaan door een groepje vrijwilligers.
Er is elke maand een ander
menu, passend bij het seizoen.

Wie wil komen eten, kan vanaf
17.30 uur in de hal terecht voor
een drankje, de maaltijd begint
om 18.00 uur. De prijs is € 7,50.

Contant betalen kan, maar liever met PIN.
Aanmelden voor de maaltijd bij Wil Wendrich,

0180 487050 / 06 82066497, tot uiterlijk maandag 17
november.

Vervoer kan geregeld worden, belt u dan even met Wil, of
voor de mensen in Usselmonde, met Karel Jungheim,
06-52432530.

HET KERSTENGELPROJECT

Op 30 november a.s. start in de Groene Tuinkerk weer ons
Kerstengelproject.

De kerstengelen doen tijdens de Adventsweken vier keer
een klein presentje in de brievenbus, met daarbij een
briefje met de tekst “Hartelijke groet van uw kerstengel”.

Geniet er maar van, als er een engel bij u langskomt!
Als u een reactie wilt geven op, of over het
Kerstengelproject, of iets kwijt wilt aan een
(bezorglengel, kan dat via ons contactmailadres:
kerstengel.groenetuinkerk@gmail.com

A

Een herinnering voor de kerstengelen die gaan bezorgen:
tijdens de Adventsweken: op dinsdag 11 november om
13.30 uur is er een bijeenkomst in de Kerk aan de Maas.
Alle deelnemende engelen uit lJsselmonde en Bolnes
krijgen dan uitleg, instructie én vooral ook tips over het
Kerstengelproject én de bezorgadressen worden
uitgedeeld.

Carla Tims, contactpersoon van het Kerstengelproject
Groene Tuinkerk

Twee dringende verzoeken van het College
van Kerkrentmeesters

Degenen die begin dit jaar bij de Actie Kerkbalans 2025
financiéle toezeggingen hebben gedaan, maar nog niet
alle bedragen naar onze bankrekening hebben
overgemaakt, verzoeken wij vriendelijk om dat voor het
einde van dit lopende kalenderjaar alsnog te doen. Bij
voorbaat dank daarvoor!

De leden die hun kerkelijke Aclie

bijdragen overmaken, verzoeken Kerkbalans
wij vriendelijk daarbij voortaan uitsluitend gebruik te
maken van het volgende bankrekeningnummer:

NL10 INGB 0000 1886 02. (Gereformeerde Kerk
Rotterdam-lJsselmonde). Het andere
ING-bankrekeningnummer, NLO5 INGB 0000 2864 68, is
binnenkort niet meer in gebruik. Dit geldt ook voor het
bankrekeningnummer NLO9 RABO 0159 0964 80.

Het College van Kerkrentmeesters van de Groene
Tuinkerk



BLOEMENDIENST
Zondag 21 september
Mw. Quak werd op

23 september 86 jaar en
kreeg via haar man de bos
in Smeetsland.

Zondag 28 september
Vandaag werdt mevrouw Rijnsbergen 99 jaar.

29 sept. werd mw. Gille 90 jaar en werden de bloemen in
Sonneburgh bij haar gebracht.

Zondag 5 oktober
Dhr. van Schaik kreeg de bloemen na zijn heupoperatie
en revalidatie.

Zondag 12 oktober
De bloemen gingen, ter bemoediging en teken van

verbondenheid, vandaag naar mw. Van Dam.
Alle jarigen van harte gefeliciteerd!

Op 18 september een gift van € 15,- ontvangen via de
rekening van de bloemendienst
Hiervoor hartelijk dank.

Hartelijke bloemengroeten van:

Reini van der Meer 06 2194 7617
Joke Busse 06 4869 6235

VERVOER NAAR DE KERK
De chauffeurs rijden:
Route 3: Mw. Fisscher en fam. Kreuk.

02-11: Dhr. A. van Splunter
09-11: Dhr. G.J. Buizer
16-11: Dhr. J. Jongenotter
23-11: Dhr. J.EK. Jungheim
30-11: Dhr. R.A. de Bruin
07-12: Dhr. J.AM Kooiman

KERKELIUJKE STAND
Berichten voor het kerkelijk bureau adresseren
aan: Kerkelijk Bureau Groene Tuinkerk,
Groene Tuin 353, 3078KG Rotterdam
of: kerkbu.groenetuinkerk@gmail.com

Er zijn deze maand geen mutaties te melden!

Groet,
Aad Maijers

OPEN HUIS

Dinsdag 18 november 10.00 uur Open Huis met Teun
Rijsdijk, in de Kerk aan de Maas, Pretoriusstraat 56 in
Bolnes.

Teun Rijsdijk, Ridderkerkse fotograaf, ook bekend van
zijn columns in de Combinatie komt verhalen vertellen

over zijn jeugd in Ridderkerk. ’v | ’ W
Over: o.a. Verjaardagen, ‘ u'g-c

Muziek uit mijn jeugd en

Moederdag. /
Als er tijd over is heeft Teun -
vast nog meer verhalen die
herinneringen en 'O jalll-
momenten’ oproepen. De toegang is gratis, aanmelden
is niet nodig.

Info Wil Wendrich, 0180487050 / 06 82066497.

GEZAMENLIJKE LUNCH

Op zaterdag 15 november wordt er weer een
gezamenlijke lunch gehouden voor de leden van de
Groene Tuinkerk en de Kerk aan de Maas.

Ditmaal wordt deze gehouden in de Kerk aan de Maas.
De activiteitencommissie is reeds bezig met
voorbereiden. De kroket houden ze erin @).

Inloop 12.30 uur - Start lunch 13.00 uur.

U kunt weer inschrijven op de lijsten tijdens het
koffiedrinken in de kerken.

Voor het vervoer wordt gezorgd.

Onderling wordt carpoolen gestimuleerd.

U bent van harte welkom!

De voorbereidingscommissie, Ton en Dikkie.

DE WENSBOOM

De wensboom staat weer in de
kerk op zondag 30 november.

U kunt dan uw ster uit de boom
nemen en een cadeautje kopen
voor een anoniem kind uit de
Beverwaard.

Het cadeau met de ster kunt u
inleveren tot 14 december.

De diaconie
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Gezamenlijke berichten

New Wine

Deel 3: Heel de kerk

Afgelopen zomer was er een New Wine conferentie.

New Wine is een internationale beweging die mensen en
kerken meer bekend wil maken met het werk van de
Heilige Geest. Een ander accent van het thema zat in de
heling van de kerk.

De genezing van haar leden en dat dit nodig is, werd op
de zomerconferentie pijnlijk duidelijk. Bijvoorbeeld bij het
zingen van het lied The Goodness of God. In de overgang
van het lied wordt gezongen dat Gods goedheid ons
achterna rent. Voor veel mensen is het lastig om dit te
zingen. Wat als je de goedheid van God niet om je heen
ziet of niet in je eigen leven ervaart? Toch bewijst Jezus
Zijn goedheid aan ons, omdat Hij voor ons gestorven is,
toen wij nog zondaars waren (Romeinen 8:5). Het is een
waarheid die wij als gemeente mogen uitzingen ook voor
anderen als zij het nog niet kunnen geloven, totdat ook
zij het zullen ervaren. Gods goedheid is niet voor een
aantal christenen maar voor heel de schepping. Dat Gods
goedheid mij tegemoet is gekomen heb ik op de
volgende manier ervaren.

~

Verschillende sprekers stonden
stil bij het begrip Church Hurt.
Pijn die christenen krijgen

door de kerk of door andere Conferentle
christenen. Er is nog geen

volmaakte kerk. Daar waar

God zijn mensen verzameld, zijn dat gebroken mensen.
Gebroken mensen kunnen andere mensen pijn doen.
Sara van Toorn liet met haar persoonlijk verhaal zien, hoe
mensen genezing kunnen vinden als zij zich spiegelen
aan Jezus. Na afloop van haar preek werd er een oproep
gedaan, als mensen zich herkenden in de pijn die het
leven hen had aan gedaan en daarvoor genezing willen.
Er liepen heel veel mensen naar voren om met mensen
van het ministry team te kunnen bidden. Op dat moment
kwam het voor mij allemaal heel dichtbij en ik wilde niet
met een vreemde in de drukte bidden. Op New Wine is
ook een stilte tent waar je persoonlijk kunt bidden.

zomer

Bij Spectrum1 was er de volgende ochtend een innerlijk
kind meditatie. Het klonk mij nogal zweverig in de oren.
Maar tegelijkertijd vroeg ik mij af of het te maken zou
hebben met het thema van de preek, waarin Sarah
vertelde over de pijn die zij als kind had opgelopen.
Nieuwsgierig als ik was, deed ik de volgende ochtend
mee met die meditatie en zo ontving ik van God een
persoonlijk cadeau; inzicht over waar ik nog heling nodig
heb. Ik heb zelden de liefdevolle zorg van God zo
concreet mogen ervaren. Dit gebeurde niet alleen bij mij,
maar ook bij anderen op de conferentie.

Lijkt New Wine je wat? Dan ben je van harte welkom op
de zomerconferentie van 2026, die wordt gehouden van

18-24 juli in Liempde (Noord-Brabant).

Antoinette Schram

Kom jij ons redactie-team ondersteunen?
Lees jij dit kerkblad altijd met veel plezier? Of denk je dat
er nog wel wat te verbeteren valt?

In beide gevallen zou je er eens over na kunnen denken
om je aan ons redactieteam toe te voegen. Wij zijn nog
op zoek naar iemand om de werkdruk van de
eindredactie te halveren.

We zoeken iemand die de Nederlandse taal goed
beheerst en digitaal vaardig is. Verder heb je internet en
een pc of laptop nodig. De tijdsbesteding is twee tot drie
uur per maand ongeveer halverwege de maand.

Je leeftijd is niet van belang: een scholier vanaf 16 jaar of

.

een gepensioneerde van 80 jaar. Beide en iedereen er
tussenin is welkom!

Heb je interesse? Weet je iemand anders die interesse zou
kunnen hebben? Wil je gewoon een keertje meedraaien?

Neem dan contact op met Annet de Ruiter op
06-24693187.




Samen dragen we de toekomst

Gemeenteleden,

De actie Bouwen aan de kerk komt er weer aan — een
belangrijke periode waarin we samen onze schouders
zetten onder het financiéle fundament van onze
gemeente. Juist nu is uw bijdrage van grote waarde.

In het kerkblad van oktober kon u lezen dat we het jaar
2024 hebben afgesloten met een verlies van €29.000. Dat
is beter dan begroot was, maar het blijft een tegenvaller.
Ook de opbrengsten van de actie Kerkbalans in 2025 zijn
tot nu toe aanzienlijk lager dan vorig jaar. Om het jaar
2025 toch met een positief resultaat af te kunnen sluiten,
is het van groot belang dat er in de laatste twee
maanden nog voldoende giften binnenkomen.

"Want wij zijn Gods medewerkers: u bent
Gods akker en Gads bouwwerk.”

Daarom roepen we u op om mee te doen aan de actie
Bouwen aan de kerk. Uw bijdrage helpt ons om:

* de erediensten te blijven organiseren,

* het pastoraat en jeugdwerk voort te zetten,

* het kerkgebouw te onderhouden,

* en aanwezig te zijn in de wijk als gemeenschap van
geloof, hoop en liefde.

Elke gift, groot of klein, draagt bij aan het geheel. Samen
bouwen we aan een kerk die leeft, verbindt en getuigt.

Wilt u bijdragen? Dat kan via de kerkapp, onderstaande
OR code voor SKG Collect, of een overschrijving op
rekening NL12 INGB 0000 0316 20.

Laten we samen zorgen dat onze gemeente ook in 2025
stevig staat.

Met dankbaarheid en vertrouwen,
Het College van Kerkrentmeesters

- 1Korintiers 3:9
Overledenen
Datum Naam Leeftijd
16 september dhr. J.P. Dahlhaus 78 jaar

Collecte AJK en PK / bijdrage kerkblad

Als u de OR-code scant, komt u bij ‘geven’ in onze eigen Kerk App. Hier kunt u uw saldo opwaarderen. Er wordt 24 cent
transactiekosten gerekend. Voordeel van het opwaarderen is dat alleen bij het opwaarderen deze kosten gerekend
worden. Vanuit dit saldo kunt u geven aan de wekelijkse collecte of een bijdrage voor het kerkblad doen

Kerkapp Bankrek. Totaal
€ 70260 € 12550 € 82810
€1.093,60 € 136,50 €1.230,10

September

Collecte diaconie
Collecte kerk

Adriaen Janszkerk Pelgrimskerk
Zondag Diaconie Kerk Diaconie Kerk
7 sept € 6,00 € 6,00 €75,70 €57,65
14 sept € 23,10 € 23,10 € 34,25 €33,60
21 sept € 510 € 510 € 71,70 €69,75
28 sept € 500 € 5,00 € 53,50 € 58,00 Scan de QR-code met de camera

van uw telefoon of tablet.

N
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Van de predikant

Rondom de diensten

De kop van het seizoen is er weer af. De Herfst is
ingevallen. De kringen en het jeugdwerk zijn opgestart. In
de diensten verwelkomen we geregeld nieuwe mensen.
Langzamerhand komt er meer verbinding en ontstaan er
ook nieuwe verbindingen. lk geniet er elke keer weer van
om als gemeente samen te komen en te merken dat God
in ons midden is!

Zondag 2 november mag ik zelf voorgaan.
Ook zondag 9 november hoop ik zelf te spreken.

Zondag 16 november is ds. CorBert de Rooij onze
voorganger

Zondag 23 november is de laatste zondag van het kerkelijk
jaar. We zullen dan stilstaan bij de geweldige toekomst die
God heeft beloofd aan ieder die gelooft én wij noemen in
deze dienst de namen van hen die ons vanuit de kring van
de gemeente het afgelopen jaar ontvallen zijn. Ik mag dan
zelf voorgaan.

Zondag 30 november is de eerste zondag van Advent. We
leven met elkaar toe naar Kerst. Ook in deze dienst hoop
ik zelf te spreken.

Goede, gezegende diensten gewenst!

Een jaartje “uitgezonden”

Ik was vorige keer vergeten te vermelden dat Frans Mast
zich geroepen voelt om zich dit seizen in te zetten voor de
Johanneskerk in Lombardijen. Hij wil graag betrokken
blijven bij onze gemeente, maar dan op de manier dat hij
zich uitgezonden voelt om gedurende een jaar daar van
betekenis te zijn. We wensen hem daarin Gods zegen toe!

Adriaen Janszkerk

Kasteelweg 50, lJsselmonde

Nieuwe gemeenteleden

We verwelkomen Tom en Salomé Helder met hun jonge
kindjes Esther en Daniél. Ze willen hun jongste kindje
Daniél, geboren op 27 mei dit jaar, graag laten opdragen.
Dat zal gebeuren in de dienst van 9 november.

Gebedsmoment

Op de 2e woensdag van de maand is het maandelijkse
gebedsmoment in de consistorie van de AJK. Welkom op
12 november van 19:30-20:30 uur. Op de 4e woensdag
van de maand is er een gebedsmoment in de
Pelgrimskerk. Ook daar van harte welkom! Alle
gebedsmomenten zijn gezamenlijk voor Hervormd
lJsselmonde en Meer dan Beverwaard.

Inloop- & Bijbelmorgen

De inloop komt iedere dinsdag samen vanaf 9:45 uur in
de consistorie-ruimte van de Adriaen Janszkerk. De
Bijbelmorgen blijft in principe op de eerste dinsdag van
de maand. Maar ook in november gaat me dat niet
lukken. De Bijbelmorgen is deze maand op 18 november.
We volgen het thema '‘Bidden met handen en voeten’ van
het Evangelisch Werkverband en bespreken elke keer een
persoon uit de Bijbel (OT en NT) en hoe zijn/haar gebed
eruit ziet.

Sint Pannekoek

Ook dit jaar op zaterdag 29 november zal er weer Sint
Pannekoek worden gevierd, een fictief feest dat vooral
een leuke aanleiding is om als buurtbewoners en
gemeenteleden elkaar te ontmoeten voor een gezellig
samenzijn. En wie houdt er nou niet van pannenkoeken
(af en toe)!? Zie de aparte berichtgeving daarover.

Gift

Ik ontving een contante gift voor de kerk van 20 euro,
waarvoor dank!

- Hans Sdmp




Wijkkas

Ontvangen van de inloopfamilie 100 euro
waarvoor hartelijk dank.

Advertentie

‘Vereniging Wijkbus Groot-lJsselmonde’
is er voor 55-plussers en mindervaliden, die niet zelf
voor vervoer kunnen zorgen. De wijkbus rijdt binnen

Soms ook naar bestemmingen buiten die wijken.

N

www.wbgij.nl

Wie gebruik wil maken moet wel eerst lid worden.
De wijkbus rijdt van maandag tot en met vrijdag.

2 november
9 november
16 november
23 november
30 november

Aad Bij verhindering graag de chauffeur bellen:
Bastiaan Bastiaan de Ruiter 06 229 32 635

Alco Aad Schuijer 06 286 26 274

Aad Alcovan Heiningen 06 5704 8134

Bastiaan

Nieuwe aanmeldingen bij Wil Schuijer:
0180412141

We zijn heel blij dat we een nieuwe chauffeur hebben, Alco van Heiningen. Nu is er in ieder geval minder kans dat
mensen thuis moeten blijven omdat er niemand tijd heeft om te rijden

Wil jij ook helpen maar vind je het bezwaarlijk om eens in de vier weken te rijden dan kun je je ook opgeven en
aangeven wanneer jij wel kunt, een rooster kan daar altijd op aangepast worden.

Aarzel niet en geef je op bij Wil Schuijer 06 30721980

Alvast hartelijk dank!

Er is elke week oppas tijdens
de diensten.

Op 2, 16 en 23 november is er
kinderdienst. Op 19 november

\ is er tienerdienst.

Op 28 september werd dhr. J.C. von Rotz 85 jaar.
Op 6 oktober werd dhr. P. Harteveld eveneens 85 jaar.
Ook dhr. F. de Rijke was jarig. Hij werd 15 oktober 80 jaar.

Tevens mochten dhr. en mevr. De Klerk -de Jong op 10
oktober hun 50-jarig huwelijksjubileum vieren.

Allen van harte gefeliciteerd namens de gemeente.
We wensen u Gods Zegen voor de toekomst.

Beverwaard, Groot-en Oud-lisselmonde, Lombardijen.

Meer informatie? Meteen lid of vrijwilliger worden? ->
010-4795404 / wijkbusgrootijsselmonde@gmail.com




Er gebeurt van alles

Het zijn bijzondere weken geweest. Als u dit kerkblad
leest dan zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer al
achter de rug. Hoe nu verder? Gods wijsheid
toegebeden aan hen die daarin verantwoordelijkheid
dragen of willen dragen.

Ook op wereldniveau speelt er van alles. Zal de
wapenstilstand in de Gaza-strook leiden tot vrede? Wat
zijn de ontwikkelingen in de strijd in de mogelijke
bespreking tussen Oekraine en Rusland? De vergeten
oorlog in Soedan, het dodelijk geweld van islamitische
terreurgroepen, het is onthutsend veel. En toch, Hij
regeert en Hij komt tot Zijn doel. Met Israel, met de
kerk, met de wereld.

De afgelopen weken waren ook in de gemeente
bijzondere weken. Altijd weer mooi om te zien dat we
weer zijn opgestart. Onder andere een viering van het
Heilig Avondmaal, een gemeenteweekend, de
startzondag, de mooie opkomsten bij bijvoorbeeld
Follow Me, tal van nieuwe “gezichten” in de kerk. 1000
redenen tot dankbaarheid. We danken God, maar
ook een ieder dank voor zijn of haar inbreng!

Omzien naar elkaar

Goede berichten kreeg mevr. Annie de
Vries-Embregts te horen bij een controle in het
ziekenhuis. Dat na het inbrengen van een pacemaker.
Dankbaar is ze, ook met al het medeleven uit 0.a. de
gemeente. God dankbaar zijn ook Margo Groeneveld
en Frans Bouman. Het waren hele hectische
maanden, maar ook zij kregen in de laatste weken
positief nieuws te horen n.a.v. onderzoeken. Met mevr.
C.N. (Corrie) Biezepol-lJdo gaat het weer wat beter.
De rugpijn is wat afgenomen. Gods sterkte en rust in
dit alles toegebeden.

Als het allemaal volgens de planning is gegaan zijn op
donderdag 23 oktober zowel mevr. Joke Nicolai-Blom
als mevr. Corrie Plaisier-Seders geopereerd. Mevr.
Nicolai in het lkazia ziekenhuis voor een “nieuwe”
rechterknie. En mevr. Plaisier in het Maasstad
ziekenhuis vanwege vaatvernauwingen. We hopen en
bidden dat het goed is verlopen en om sterkte bij het
revalideren.

Voorbede ook gevraagd voor het proces rondom de
ambtsdragersverkiezingen, met name ook voor hen
die benaderd zijn of gaan worden. Dat Gods Geest hen
en ons inzicht zal geven.

In onze voorbeden willen we ook bidden voor hen die
zorgen kennen, van henzelf of van een ander die hen
lief is, voor die elders moeten verblijven, voor hen die
(psychische) zorgen hebben of een gemis kennen.
Maar ook voor de betrokkenen om hen heen. Ook
sterkte toegewenst naar hen die deze week
onderzoeken moeten ondergaan. Een ieder wensen we
van harte de kracht en nabijheid van God toe.

Belijdenisdienst 2 november

Op 2 november hopen een viertal gemeenteleden in de
gemeente belijdenis te doen van het geloof. Om zo,
omringd door anderen, ja te zeggen tegen God. Daar
zijn we blij en dankbaar om. Het gaat om Thea Roos,
Maurits Meeusen, Carina Maris en Aron Schutte. In
de afgelopen maanden hebben we met een groepje
gesproken over verschillende aspecten van het
christelijk geloof. Annelie Karreman deed vlak voor de
zomer belijdenis, maar nu opnieuw een feestelijke
dienst. En hopelijk stimuleert dit ook nog weer
anderen. Graag uw voorbede voor hen en de vele
jongeren in onze gemeente. Maar ook een kaartje doet
goed

Dankdag - 5 november

Van harte uitgenodigd voor de diensten op dankdag,
woensdag 5 november. Het is en blijft een mooie
traditie om naast alle andere momenten die er zijn ook
op zo'n woensdagmiddag of -avond bij elkaar te
komen om Ged te danken en voorbede te doen voor al
datgene wat ons bezighoudt.

's Middags is er om 16:00 uur de kinder-dankdag, met
als afsluiting een pannenkoekenfestijn. Zie elders de
berichten. ‘s Avonds (aanvang 20:00 uur in de

Pelgrimskerk) de reguliere dienst. Welkom! Gezegende
diensten toegewenst.

Mocht u als oudere wat opzien om op de avonddienst

bij te wonen, schroom niet om de mensen van het

kerkvervoer te bellen. Ze vervoeren u graag naar de
kerk en naar uw huis.




Groothuisbezoek

Ook in het komende winterseizoen willen we een aantal
groothuisbezoeken houden. Hieronder de (voorlopige)
planning. Om zo elkaar even te zien, te spreken, met
elkaar te bidden en uit de Bijbel te lezen. Maar hopelijk
ook om te verwoorden wat ons bezig houdt, ook in het
geloof. Het thema van de avonden zal zijn, ‘lk geloof .-
Oock naar aanleiding van de geloofsbelijdenis van Nicea
waar 1700 jaar geleden de eerste aanzet is gegeven. De
contactpersonen en ik zien er naar uit om jou, u te
ontmoeten.

- Hordijkerveld op dinsdagmiddag 4 november en
donderdagavond 13 november.

- Reyeroord / Groenenhagen op donderdagavond 22
januari en dinsdagmiddag 27 januari.

- (Klein) Zomerveld - Veranda - Beverwaard -
Tuinenhoven / Kreekhuizen - Lombardijen -
Waarden - Sportdorp op donderdagavond 12 maart en
dinsdagmiddag 17 maart.

- Ridderkerk / Barendrecht - Rhoon - Spijkenisse -
Hoogvliet - overige plaatsen op donderdagavond 16
april en dinsdagmiddag 21 april.

U krijgt nog een persoonlijke uitnodiging. Alvast van
harte welkom in de Pelgrimskerk, op de middagen is de
inloop om 14:45 uur; op de avonden om 19:45 uur.

Bidden voor de buren, de wijk, de stad, de wereld en
onze gemeentes

Elke woensdagavond wordt er in de Adriaen Janskerk, in
‘MEER dan BeverWAARD' en in de Pelgrimskerk
gezamenlijk gebeden voor de wijk, de stad, de wereld en
onze gemeentes. Zo ook weer aanstaande
woensdagavond, 26 november. De vaste volgorde is:
op de 1e en 3e woensdag in 'MEER dan BeverWAARD'
(Eckartstraat 42-52, Rotterdam); op de 2e woensdag in
de AJK en op de 4e woensdag in de PK. We beginnen
om 19:30 uur en sluiten af om 20:30. Rondom de
gebeden willen we ook met elkaar zingen. Van harte
uitgenodigd om komende woensdagavond mee te
bidden en te zingen.

Bijbelochtend

Ock de eerste Bijbelochtend is al weer achter de rug. De
eerstkomende ochtend is woensdagochtend 19
november. We denken in dit seizoen na over een aantal
gelijkenissen van de Here Jezus. In november lezen en
bespreken we met elkaar de gelijkenis die wij kennen als
‘de gelijkenis van de verloren zoon' (Lucas 15: 11-32). Om
09:45 uur staat de koffie klaar in de Pelgrimskerk.
Welkom! Ook als u er niet eerder bij kon zijn.

Giften
In de afgelopen maand ontving ik vier giften: 1x €30,-,
1x€150,- 1x€50,-- en 2x € 20,- (waarvan één via br. Viot)

. Bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters.
Nogmaals heel hartelijk dank!

In Christus verbonden, ook namens Jeannette, Dirk van
Vreeswijk.

Bloemen

De bloemen zijn de laatste weken namens de gemeente
van de Pelgrimskerk met een groet en ter bemoediging
gegaan naar:

21 september mw. Corrie Biezepol-lJdo

28 september mw. Annie de Vries-Embregts
5 oktober mw. H. van der Torre-5mit

12 oktober mw. Luteijn

Kroonjaren Pelgrimskerk van september 2024 toten

met 5 oktober 2025

In deze periode werd er bij 29 gemeente bloemen
gebracht in de vorm van een vaste plant of een mooi
boeket.

De bezoekjes werden gebracht door de dames Anneke
Luijten, Jennie Neele en Hennie Schreuder en de heer
Hans Welter.

Gift ontvangen via Jennie Neele € 10,00 van Mevr. T, en
via Anneke Luijten € 50,00 van Mevr. Cvan de B en € 20
van Mevr. M.5- van de B waarvoor hartelijk dank.
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Oplossing puzzel

Ot » 0= Z>»0

RIDDERKERKS
SYMFONIEORKEST

olv beoe Py Gotre

' RADICALE DENKERS
Wil jij je samen met andere jongeren verdiepen in
schrijvers die het helemaal anders doen dan anderen?
Kom ontdekken wat radicale denkers in de theologie over
het leven en de samenleving te zeggen hebben!

Tijdens de leeskring lezen we verschillende theologische
auteurs uit de (post-)moderne tijd, die een radicaal ander
geluid laten horen. Er is volop ruimte voor eigen inbreng.
Na aanmelding ontvang je de tekst voor de eerste avond.
Voorbereiding is fijn, maar niet strikt noodzakelijk.

Wat? Leeskring ‘Radicale Denkers’

Wie? Mensen tussen 20 en 40 jaar oud
Wanneer? 6 november; 20:00 - 22:00 uur
Waar? Pauluskerk Rotterdam (Mauritsweg 6)

Samen

Zangdiensten Breepleinkerk

zondag 2 november
Voorganger: ds. Panc Vermaat.

Mans. Diverse solisten.
Zondag 23 november

Voorganger: ds. Koos Staat.
Organist: Martin Mans.

Concert met Beethoven

en Mayer

Op zaterdag 1 november geeft het
Ridderkerks Symfonie Orkest haar
najaarsconcert in De Levensbron, Jan
Luykenstraat 10, in Ridderkerk.

Het orkest speelt dan de 2e
symfonie van Ludwig van
Beethoven en de 1e symfonie van
Emilie Mayer, een prachtige
combinatie die garant staat voor
een avond vol klassieke en
romantische muziek.

Beethoven (1770- 1827) en zijn

"Zingen maakt blij", aanvang 17.00 uur

Medewerking: Chr. Streekmannenkoor "Noord West Veluwe"; o.l.v. Martin

Medewerking: "Bethelkerkkoor"; o.l.v. Wim de Penning.

mugziek zijn natuurlijk
wereldberoemd, maar ook Emilie
Mayer (1812 - 1883) heeft
prachtige muziek geschreven en
daarmee in haar tijd veel roem
vergaard. Haar muziek is zeer de
moeite waard.

Kom luisteren op 1 novemberl
Aanvang 20.00 uur

Entree: € 17,50 / Vrienden € 14,00/
Jeugd t/m 17 jaar gratis.

Info:
www.ridderkerkssymfonieorkest.nl

Aanmelden en meer informatie: ferdinandvdmast@live.nl
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% Dankbaarheid

“Mam,” roept Maikel muis, “wanneer gaan we
verhuizen? Ik woon mijn hele leven al in de kerk. Ik ken
elk hoekje!” Zijn broers en zusjes piepen mee: “Jaaal
Verhuizen, spannend!” Moeder Ria schudt haar hoofd.
“Een nieuw huis dat hoog en droog is, waar we
allemaal in passen en door mensen worden verwend?
Dat vind je nooit!” Maikel denkt van wel. “Mogen
Florans en ik op zoek gaan?” De muizenkinderen zijn
niet te houden. “Goed,” zegt moeder, “maar voor
donker thuis zijn!” Maikel en Florans rennen het
kerkplein over, door de weilanden, naar boerderij
Groeneveld. Daar is een schuur, weten ze van Kikker.
En een paddenpoel. En er is vast veel lekkers! Ze zijn
nog maar net op het erf of een geviekte kat sluipt y
recht op hen af.

—_
W\

e

START

Elke speler krijgt 7 voorgevouwen, lege blaadjes

en een blauwe pen. Op tafel een pot of vaas.

DOEN

Ronde 1: leder schrijft op de 7 blaadjes — onzichtbaar
voor de anderen — de namen van zeven personen.

Let op: de anderen moeten hem of haar 66k kennen!
Vouw elk blaadje meteen weer dicht en doe het in de pot.
Ronde 2: Pot schudden, iedere speler haalt er 7
willekeurige blaadjes uit. Open ze - onzichtbaar voor

de anderen - en schrijf onder de naam waarvoor

JIJ die persoon DANKBAAR bent.

Vouw weer dicht en doe terug in de pol.

Ronde 3: Pot schudden. leder pakt er om de beurt een
blaadije uit, leest het hardop voor (de naam én

de dankwoorden), en houdt het blind bij zich.

Nu komt het: iedereen probeert te raden wie dit
dankwoord geschreven heeft.

HERKEN JE ELKAAR AAN DE DANKBAARHEID?
TIP: Hou je van een wedstrijdje, laat ieder zijn/haar oplossing
dan eerst op een apart blaadje schrijven, noem ze daarna
hardop. Tel na afloop wie de meeste 'schrijvers' goed raadde.

Uit de Bijbel

Ik dank de Heer vanuit het diepst van mijn hart.
Heen mijn God, u bent machtis! -
Alles rondom u is stralend en mooi.

Overal om u heen is licht! :

k]

Psalm 104,-2 Vertaling BGT

L4

- KIiK
qv

Ze vluchten, roetsj, de stal in, en bibberen lang na. Het
ruikt er niet naar kaarsen. Koeien liggen loom voor zich
uit te kijken. Ze slaan met hun staart. Pats, Florans
heeft een klap te pakken. Ze rent van schrik de stal uit,
trapje op, en belandt in het konijnenhok. “Dit IS wel
wat!” jubelt ze, “Hoog en droog! Groene koekjes!”
Florans neemt een hap. “Bahh!!” kermt ze. Maikel
knabbelt aan een koolstronk. “Bleeeh!” Dan worden
ze besnuffeld door een reusachtig konijn. “Rennen!”
gillen ze, “Naar huis!!” Uitgeput en hongerig komen ze
de kerk binnen. Ze zijn DANKBAAR voor hun knusse
muizenhuis. Hoog en droog. Waar mama is.
En waar de koekjes wél lekker zijn.




